
Een streep door mijn land 

Wie zegt wat? 1 per groepje

Ik ben mijn thuis  
en mijn werk kwijt.

Door de snelweg heb ik 
geen land meer voor mijn 
aardappels en mais ...

Door al die lichten geraak ik ‘s 
nachts de weg kwijt!

Ik ben zo verblind dat ik geen 
voedsel meer vind voor mijn 
kinderen. En er zijn ook geen stille 
rustplekjes meer!

Ik kan hier niet meer jagen!

Er zijn bijna geen velden meer om 
te jagen en ook de dieren zijn weg. 
We vinden dus geen eten voor onze 

kinderen!

Ik riskeer mijn leven 
voor een snack ...

Soms ga ik op jacht langs de 
snelweg. Gevaarlijk, want een 
paar van mijn vrienden zijn er 
overreden. Maar anders hebben 
we geen eten ...

Ik mis het om in de maïs  
te spelen ...

Ik woon nu in een ander huis en ben hier 
wel gelukkig, maar ik mis mijn oude huis 
toch ook wel. Vooral de natuur mis ik.

Help, ik durf de 
snelweg niet meer 
oversteken!

Normaal trek ik vrolijk rond 
in de lente. Maar nu ben 
ik te bang. Veel van mijn 
vrienden worden letterlijk 
platgereden.

Bwooaah, wat een 
stank overal!

Zelfs als ik verhuis naar een 
nieuwe schuilplek, blijft 
het stinken. Elke nieuwe 
schuilplaats stinkt ...

De laatste tijd heb ik 
zoveel stress door al dat 
lawaai ...

Wat een kabaal, ik word er gek 
van. Hierdoor heb ik zelfs geen 
zin meer om hier in de buurt een 
nestje te bouwen.

Er is veel te veel licht! 
Mijn man en ik houden  

daar niet van!

Er staan overal lantaarnpalen met 
lichten. Wij gaan ‘s nachts op jacht 

en de lichten verblinden ons.
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Mijn lief hoort me niet  
meer zingen ...

FWIET! Ik ben een stoere zanger die 
graag indruk maakt op de vrouwtjes. 
Maar door al dat lawaai kan ik geen 
contact meer maken ...


