
In 1975 was ik 25 jaar. Ik was nog aan het studeren 
in Antwerpen. De snelweg was toen nog nieuw. Ik 
besloot als arme student om te liften tijdens de 
zomervakantie, helemaal alleen.

Ik stond klaar voor mijn avontuur aan oprit van de 
E17 in Antwerpen. Nog maar 5 minuten later stopte 
er een vrachtwagenchauffeur om me op te pikken.

Hij was een 27-jarige kerel uit Frankrijk. Hij bracht 
me helemaal naar Beaune (FR), een afstand van 696 
kilometer over de hele E17!

Onderweg werden we vrienden en ... leerde ik Frans 
van hem. We hebben nu nog steeds contact.

In 1991 ging ik met vrienden naar een optreden 
van onze favoriete band Nirvana. We vertrokken in 
Kortrijk.

Plots was er een enorme file. Het verkeer zat 
muurvast en we werden bang dat we het concert 
zouden missen.

Mijn vrienden stelden voor om de E17 te verlaten en 
via binnenwegen te rijden. Pfew! Gelukkig kreeg ik 
hulp van een co-piloot met een wegenkaart op de 
schoot.

We raakten net op tijd en hadden de avond van ons 
leven. Rock on!

De lifter

De muziekfans



In 1997 zocht ik volop naar een nieuwe job. Na veel 
solliciteren, kreeg ik de kans om te beginnen in een 
bedrijf in de grote stad. Makkelijk pendelen met de 
trein of met de wagen!

Ik besloot mijn eerste werkdag met de wagen te 
gaan. Maar toen sloeg het noodlot toe: een lekke 
band.

Gelukkig vond ik langs de E17 een praatpaal en 
kon ik zo hulp roepen. Na 2 uur wachten kwam een 
takeldienst mij eindelijk halen. Die was zo lief mij af 
te zetten aan mijn nieuw werk.

Ik was te laat, maar mijn aankomst in de takelwagen 
had wel indruk gemaakt ...

Ik leerde mijn eerste lief kennen op kamp in 1989. Ik 
was toen 14 jaar jong.

Met het openbaar vervoer kon ik moeilijk naar haar 
toe. Gelukkig stelde mij papa voor om me met de 
auto te brengen op een woensdagmiddag.

Mijn lief had de wegbeschrijving nauwkeurig op drie 
vellen papier genoteerd en opgestuurd.

We vertrokken en volgden haar wegbeschrijving. Pas 
2 uur later was ik bij haar. Mijn pa en ik hadden niet 
door dat mijn liefje zooo ver woonde!

De laatkomer

Het liefje


